
 

Super power!! 

Nou, van die nachtrust is weinig terecht gekomen…. Kunnen jullie de schatjes de 

volgende keer niet eerst een paar dagen afmatten voordat ze bij de bus afgeleverd 

worden? Wat een energie weer! Pas na het corvee overigens hoor, wat dat betreft 

is het hier niet anders dan thuis denk ik. Alle taken zuchtend uitvoeren en daarna 

vol alle energie inzetten op de dingen die voor ons minder lekker zijn. Ze kennen de omgeving nu 

wel goed, dat krijg je ervan als je ’s nachts op onderzoek uitgaat. Wie weet hebben we er later 

deze week nog wat aan…. 

Vandaag was een dag die bijna alles bevatte. Bosspellen, spellen rondom het kampgebouw, chillen, 

een koele duik in de badjes nemen, een WK-finale kijken met het bord op schoot….. het kon 

allemaal. Voor Ruben (die van de leiding bedoel ik) was dat deels fijn, deels minder. Zelden iemand 

zo enthousiast zien werken aan het project “zwembadje vullen”. Lekken dichten met ductape, 

waterdruk die wegvalt, druppelende slangen, leeglopende randen, hij heeft alle tegenslagen 

overwonnen. En het leuke is, morgen mag hij weer want na een kwartier spelen konden we al niet 

meer door het water heenkijken. Het leek wel of het de bedoeling was om het badje te dempen. 

Toch best knap, 5 kuub water in een kwartier omzetten in modder…. Ze kunnen wel wat hoor die 

lieverds! 

Na ons vaste zondagonderdeel “even serieus” ligt kamp A nu al in bed. Vroeg vandaag (21:30 uur, 

misschien niet wat u onder vroeg verstaat). B doet nog spelletjes maar gaat ook zo. Kunnen ze 

lekker slapen! (wij blijven hopen….) 

De leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vrouwenvoetbal 

WK-finale op het plafond met bord op schoot 



 

 

 

 

https://www.facebook.com/kampzoetermeer/videos/2143189679041745/ 

 

 

 

 

Levend draaikolken 

(klik op de foto) 

https://www.facebook.com/kampzoetermeer/videos/2143189679041745/
https://www.facebook.com/kampzoetermeer/videos/2143189679041745/


  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


