
 

Supermen and Superwomen (bewust meervoud) 

Het zit er alweer bijna op! Het is een cliché maar de week is echt omgevlogen, en dat  

zeggen niet alleen de oude rotten van de leiding, ook veel kinderen ervaren het zo. Het is 

natuurlijk ook een boordevol weekje waarbij de laatste dag helemaal omvliegt door het bezoek aan 

het dorp en de Bonte Avond. Als ik dit zit te typen is de muziek net uit maar de rust is nog niet 

echt weergekeerd. Dat zal ook nog wel even duren…… 

Bijzonder aan deze Bonte Avond was het enorme aantal kinderen (eigenlijk een term die in dit 

verband niet meer helemaal de lading dekt) dat vandaag afscheid nam. Achttien in totaal, zestien 

omdat ze volgend jaar niet meer mee mogen en twee omdat zij dat wel zouden mogen maar 

volgend jaar niet zonder die zestien meer mee willen. Spijtig voor ons en voor hen maar het is niet 

anders. In tegenstelling tot eerdere jaren was het afscheid emotioneel maar was het geen 

tranendal dat de hele avond overschaduwde. In tegendeel, het was een top avond, die echt een 

bekroning vormde voor het topkamp dat wij dit jaar weer gehad hebben. En dat is toch waar we 

het voor doen. Voor u mag het dan zijn dat wij uw geliefde koters een week meenemen, voor ons 

voelt het als een voorrecht om ze een week te mogen lenen! 

En nu ophouden met dat sentimentele gedoe, er rennen er alweer een paar over het veld. Kijken 

hoe goed zij een tuinhuisje kunnen imiteren….. 

Tot morgen! 

Koen, Lonneke, Henk, Sonja, Edwin, Daniëlle, Ruben, Sarah, Simon, Nynke, Sander, Sheila, Tom 

en Jurgen 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

      



 

 

 

 



     

 

 

 



 

 

        

 


