
Afgetijgerd 
 
Woensdag. We zijn over de helft. Voor u het weet zijn we weer thuis… Geniet nog 
maar even van de rust, voordat uw dolenthousiaste koters weer huiswaarts keren. 
Vooralsnog genieten we er nog maar even van. Trouwens, kunt u zich de Zalige 
Liefdestocht van kamp B nog herinneren? We hebben een update! Er lijkt namelijk toch het een en 
ander op te bloeien. Maar goed, we willen ook nog niet te veel verklappen want het oogt allemaal 
nog pril. 
 
Even terug naar de orde van de dag. Vanochtend stonden er voor kamp A en B bosspellen op het 
programma. Kamp A heeft bosgolf gespeeld, waarbij ze de mooiste golfbaan proberen te bouwen 
met alles wat ze in het bos konden vinden. Net als bij het, toch wel minder uitdagende, normale 
golfspelletje ging het uiteindelijk toch om keiharde resultaten. De druk was dus hoog, zoals u wel 
begrijpt. Kamp B heeft Levend Catan gespeeld. En ondanks dat uw kroost zich al heel volwassen voor 
doet, konden ook zij het niet laten om achteraf nog een potje tien tellen in de rimboe te spelen. 
Altijd goed. 
 
Na een goede middagrust, die gister door de zwemdag niet helemaal gelukt was, kregen de kinderen 
de kans om ons winkeltje leeg te kopen. Aangezien de van thuis meegebrachte zakken snoep 
ondertussen wel op zijn, werd deze mogelijkheid met beide handen aangegrepen. Daarna was het 
programma voor kamp A en B gezellig op het veld voor het kampgebouw. Toen bleek dat de 
vermoeidheid onder de leiding ook parten begint te spelen. Het was namelijk enigszins chaotisch 
toen zowel A als B over het veld moest gaan rennen in en rondom het gebouw. Voor ons is het ook 
woensdag… Kamp A heeft een potje Levend Bingo gespeeld en de jongens en meisjes van kamp B 
werden omgetoverd tot handelaren in het Beursspel. 
 
Andermaal had de kookstaf zich uitgesloofd door ruim 230 pannenkoeken te bakken voor het 
avondeten. Mocht u zich afvragen hoe lang ze daar dan over doen: een kleine 2,5 uur (bijna één per 
minuut. Althans, om en nabij…). Alsof ze het vaker hebben gedaan. Doordat we de afgelopen dagen 
aaridg in de weekplanning hebben geschoven, was het vandaag dan eindelijk zover: de dropping. 
Beter laat dan nooit, nietwaar? Kamp A is op zo’n 10 minuten loopafstand van het kampgebouw 
gedropt. Ze deden er echter ruim een uur over om weer terug te komen. Kamp B is op het moment 
van schrijven op de goede weg. We verwachten ze echter de komende uren nog niet terug. Ze zullen 
morgen wel ‘afgetijgerd’ zijn, aldus Ruben. We hopen dat ze gewoon besluiten verder te lopen, 
scheelt een hoop kapotte knieën.  
 
Tot morgen! 
 
Lonneke, Jeff, Danique, Simon, Inge, Ed, Annick, Ruben, Sonja, Daan, Lisanne, Yrsa en Tom 
 



 



 


