
Woensdag! Eh, dinsdag! 
 
Goedenacht! Of goedemorgen, -middag en/of -avond… Afhankelijk van wanneer u dit 
leest uiteraard. De mensen die hier al een tijdje komen, weten dat regelmaat de basis 
is voor een geslaagde kampweek. Alles heeft dan ook zijn eigen dag. Avondje serieus 
doe je op zondagavond, bonte avond is op vrijdagavond en zwemmen doe je op woensdag. Echter, 
woensdag kwam dit jaar een dagje eerder dan gepland. Over sommige dingen heb je nou eenmaal 
geen controle.  
 
Vandaar dat we vanochtend het hele zooitje hebben verscheept naar camping Ter Spegelt in Eersel, 
ondertussen bekend terrein. Dat bleek een goede zet! Het was niet te warm, niet te koud, niet te 
droog en niet te nat. Daarbij kwam een heerlijk briesje, wat ervoor zorgde dat het goed vertoeven 
was. Uw kroost heeft zich dan ook kostelijk vermaakt. Glijbanen, springkussens, buikschuifbanen, de 
hele mikmak. Ge-wel-dig. Sommige A-kinderen hadden echter genoeg aan een schepje, waarmee 
fanatiek schatzoekertje werd gespeeld naar aanleiding van Rubens kruisje. Een van zijn tattoos is een 
kruisje. Wij weten ook niet waarom… 
 
Na het zwemmen hebben we traditiegetrouw gebarbecued, waarbij wij als leiding de teugels wat 
laten vieren en de kinderen kunnen ‘chillaxen’ op het veld. Altijd een groot succes. Kamp A heeft 
verder een rustig avondje gehad en Wall-E gekeken. Kamp B is op dit moment aan het Pubquizzen 
met showmaster Jeff. Zo te horen is het een waar spektakel. Aangezien de vermoeidheid vandaag 
echt is ingekickt, gaan we proberen om uw kroost een rustig nachtje te bezorgen. Ze (lees: wij) 
hebben het verdiend. 
 
Tot morgen! 
 
Liefs, 
 
Lonneke, Jeff, Danique, Simon, Inge, Ed, Annick, Ruben, Sonja, Daan, Lisanne, Yrsa en Tom 
 
 



  



 

  



 


