
Space mountain 
 
Wat is de liefde toch mooi. Zoals u zich misschien nog wel kan herinneren, hebben wij 
u gister verlaten met het bericht dat kamp B naar het bos was vertrokken voor een 
Zalige Liefdestocht. Het was een groot succes. Ondanks dat we op dit moment nog 
niet op de hoogte zijn van ontluikende kampliefdes, hebben de kinderen wel kennis mogen maken 
met de liefde van een ouder voor zijn kind. Tijdens deze tocht kregen de groepjes namelijk een eigen 
kind om voor te zorgen. In de vorm van een ei wel te verstaan. Zo zijn we onder andere Jappie-Bart 
en Sampie het ei rijker. Tot op heden zijn de eieren nog heel. De vraag is hoelang dat zo blijft. Op 
dinsdagochtend eet de leiding namelijk traditiegetrouw scrambled eggs als ontbijt…  
 
Uw kinderen verschenen vanochtend weer relatief fit aan de start. Tegen het middaguur waren ze 

echter alweer aardig afgepeigerd. Kamp A heeft in het bos namelijk water-vuur-spons gespeeld. Een 

soort steen-papier-schaar, maar dan rennend in het bos. Het potje ‘tien tellen in de rimboe’ was, hoe 

simpel ook, daarna stiekem nog net wat leuker. Kamp B heeft vanochtend een speurtocht gelopen. 

Ondanks dat Sonja en Simon bekend staan om hun beruchte speurtochten, hebben ze het deze keer 

schappelijk gehouden (tot grote vreugde van leiding en kinderen). Graadmeter hiervoor zijn de 

prestaties van Daniëlle’s groepje. Raakt Daniëlle verdwaald (eerder regel dan uitzondering)? Dan 

hebben we te maken met een killer-speurtocht. Echter, dit keer was zelfs Daniëlle op tijd terug bij 

het kampgebouw. Het doel van de speurtocht was om onderweg letters te verzamelen Deze letters 

moesten uiteindelijk de volgende zin vormen: ‘De Apollo 11 is op 20 juli 1969 geland’. Een enkel 

groepje kwam niet verder dan ‘LP .LL. 6j L.O. 10.D 1964 ..L…’. Misschien had dit iets te maken met 

een Dopper die in een sloot verdween.  

Zoals u wellicht al heeft gezien op de foto onderaan deze pagina hebben wij dit jaar weer een 
geweldig springkussen gehuurd. Dit was niet mogelijk zonder uw gulle sponsorbijdrage, waarvoor we 
u via deze weg nogmaals willen bedanken. Na de spellen die we vanmiddag hebben gespeeld 
(themamiddag met kamp A en ‘spel zonder uitleg’ met kamp B), is er al flink gesprongen. Geheel in 
het thema is het lanceren van vriendjes vanaf de berg in het midden erg populair. Aangezien we 
iedereen graag op aarde houden, hebben we hier maar even een stop op gezet… 
 
Om een lancering toch mogelijk te maken heeft kamp A vanavond geprobeerd om zoveel mogelijk 
brandstof (glow sticks) te verzamelen door het spelen van kleine spelletjes op het veld. Het groepje 
met de meeste brandstof kon de meeste punten bijschrijven in de strijd om klassementswinst. Kamp 
B heeft Levend Pictionary gespeeld. Vooralsnog ligt iedereen op dit moment op bed. Hoe lang nog is 
echter de vraag… 
 
Liefs, 
 
Lonneke, Jeff, Danique, Simon, Inge, Ed, Annick, Ruben, Sonja, Daan, Lisanne, Yrsa en Tom 
 



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



‘Wie houdt zijn sokken het langst schoon bij Kamp B?’ en Zalige Liefdesgedichten (ook kamp B):  

 


