
Inten(t)s onvoorspelbaar 
 
De eerste nacht is achter de rug en zoals u ondertussen weet, mits u de kampmail van 
gisteren heeft gelezen uiteraard, kon (lees: wilde) een groot deel van de kinderen nog 
niet aan hun tijdelijke bed wennen en koos het ruime sop. Vooral kamp B en de 
meisjes van kamp A hebben flink huisgehouden en hebben alvast kunnen oefenen voor komende 
Oudjaarsavond. De lol was onze nachtbrakers wel vergaan toen zij vanochtend volgens goed gebruik 
werden gewekt met pannendeksels. Zuur waren ze helemaal toen ze tijdens de ochtendgym de 
grasmaaier moesten doen (‘’De grasmaaier?”’ vraagt u zich wellicht af. Het dansje, ondertussen een 
van onze klassiekers, is via deze link te zien). Ach, er is geen snellere manier om aan kamp te 
wennen. We maken ons echter geen illusie dat uw kinderen er ook maar iets van hebben geleerd… 
 
Na de ochtendgym en het ontbijt hebben kamp A en kamp B gezamenlijk twee kamp klassiekers 
gespeeld in het bos: Levend Stratego en Vlaggenroof, welke altijd garant staan voor spektakel. Uw 
kinderen stonken niet alleen van het zweet, maar ook doordat ze het hebben gepresteerd om 
massaal door de dezelfde hondendrol in te lopen. Wat best knap is in een stuk bos van ongeveer 2,5 
hectare. We zijn er inmiddels ook achter dat we het bos moeten delen met een kamp uit de buurt. Ze 
blijken niet alleen onze buren te zijn in Bergeijk, want het kamp komt uit Bleiswijk. De wereld is 
klein… Er werd na al het geroof en uitwisselen van kaartjes goed gebruik gemaakt van de middagrust, 
die voor sommige als geroepen kwam.  
 
Vanwege de uiteenlopende weersvoorspellingen (elke weerapp voorspelde wat anders…) en 
dreigende luchten heeft kamp B ’s middags bij het kampgebouw een space masker gepapiermacheed 
en heeft kamp A het dobbelspel Levend Qwixx gespeeld. Andermaal blijkt dat ook wij niet altijd zes 
kunnen gooien, want na de eerste ronde leek het dan eindelijk los te gaan. Echter, na het aftuigen 
van de partytenten bleek het allemaal wel mee te vallen. Hagel en bliksem hebben we niet gezien…  
 
Zondagavond staat bij ons altijd in het teken van ‘’Iets serieus’’, waarbij we aandacht besteden aan 
Bijbelse verhalen. Reli-Ren je Rot en Hemelvaart, waarin vier verhalen aan de hand van mini games 
werden verteld, vielen in de smaak. Op dit moment is kamp B bezig aan een Zalige Liefdestocht door 
het bos. Het verleden leert dat ons dat dit het uitgelezen moment is om kampliefdes uit te laten 
groeien tot heuse verkering. Morgen meer… 
 
Liefs, 
 
Jeff, Lonneke, Danique, Ruben, Lisanne, Ed, Simon, Daan, Sonja, Annick, Inge, Yrsa en Tom 
 

PS: Vergeet u geen kaartje te sturen naar uw kind(eren)? Ze wachten met smart       . 
 
 

 

https://youtu.be/kZaz7X-hLsA?t=44


 

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 


