Terug naar Bergeijk

We zijn er weer! Wat was het ontzettend leuk om u na een jaar weer bij de bus te mogen
verwelkomen. Het was als terechtkomen in een warm bad. Een heel warm bad... Na een gezellige
busreis (onze buschauffeur bleek een echt feestnummer...) en nadat uw kroost hun eigen bed hadden
opgemaakt (ja, ze kunnen het echt zelf!), hebben ze de kampdoop ondergaan. Tijdens de kampdoop
worden de kinderen ingewijd in het thema van de kampweek. Zoals u weet, maken we deze week een
heuse ruimtereis. Concreet hield de kampdoop in dat de kinderen met alle macht vast moesten
houden aan hun levenslijn, omdat ze anders, gezien de gewichtsloosheid van het moment, af zouden
dwalen en de weg naar hun Space Shuttle niet terug zouden vinden. Dit hebben we uiteraard weten
te voorkomen.

Na de kampdoop en het avondeten (vanavond stond er Chicken Tonight op het menu) zijn we het bos
in gegaan. Uw kinderen vonden het toch maar moeilijk om hier te acclimatiseren. We hebben het
vermoeden dat ze tussen de kampweken door niet al te vaak in het bos te vinden zijn... (“Kijk:
allemaal beestjes!”” Ja, dat is de natuur... “Oh, gadver...””) (“Auw... Er ligt hier een tak in het bos...”’).
Desondanks was de inzet tijdens het douane- en zaklampenspel er niet minder om.

Wat de dag van morgen ons gaat brengen is voor ons als leiding ook nog ongewis, aangezien code
oranje is afgegeven. En nee, dat betekent in dit geval niet dat “Viva Hollandia” morgen over het veld
schalt. Al sluiten we dat, gezien de discutabele muzieksmaak van de leiding, vooralsnog niet uit. We
houden u via onze ‘socials’ op de hoogte. Op het moment van schrijven zijn de eerste nachtbrakers
alweer op het veld te vinden. Het duurt dus nog wel even voordat wij ons bed in kunnen. Maar ach,
we hebben dit toch stiekem wel gemist...

Tot morgen!
Liefs,

Yrsa, Ruben, Sonja, Ed, Danique, Jeff, Lisanne, Simon, Annick, Daan, Inge, Lonneke & Tom.
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