
 

Komkommersjoelen 

Hallo luitjes! In de mail van gister berichtte wij u dat kamp B was uitgebroken, bij 

deze kunnen wij u mededelen dat ook heel kamp A gisteren is uitgebroken! Tellen 

blijkt lastiger dan verwacht…? Toch moest iedereen de volgende ochtend weer fris en fruitig 

het veld op voor de ochtendgym, om zich vervolgens klaar te maken voor een fanatiek potje 

Koehandel. Ze waren zo fanatiek dat ze tot onze verbazing vroegen of we echt niet nog wat 

langer door konden spelen. 

Nadat alle koeien waren verhandeld werd er na de lunch een middagrust ingelast om ze 

klaar te stomen voor het volgende spel. Kamp A begon aan Levend Ubungo. Terwijl de 

kinderen van kamp A alle puzzelstukjes bij elkaar probeerde te zoeken waagde kamp B zich 

aan heel andere soort spelletjes. Het was namelijk vieze spelletjes middag! Sjoelen met 

komkommers, slagroom en ontbijtkoek eten zonder handen, vlahappen en als klapper op de 

vuurpijl een estafette waarbij ze moesten buikschuiven door de modder. Ondertussen werd 

er in de keuken flink gewerkt, want er stonden pannenkoeken op het menu. Uw koters 

hebben de ruim 300 gebakken pannenkoeken allemaal opgepeuzeld. Sommigen wat meer 

dan andere (lees: kamp A kinderen die er 7 naar binnen hebben gewerkt).  

Het avondprogramma bestond voor kamp A en B uit Pictionary. Na pictionary heeft kamp A 

nog een heuse karaoke-/danssessie gehouden en die werd goed benut. De afsluiting van de 

avond is op het moment van schrijven nog bezig: de dropping voor kamp B. Er zijn twee 

versies waarvan de groep met de ‘verre’ route nog bezig is en de ‘korte’ route net terug is. 

We kregen wel al bericht dat ze (zeer waarschijnlijk expres) precies de verkeerde kant op 

lopen. Dat belooft wat... We laten u morgenavond weten hoe laat ze precies zijn 

teruggekeerd. 

Voor nu: een goede nachtrust gewenst en tot morgen! 

Liefs, 

Annick, Daan, Tom, Inger, Jeff, Lisanne, Lonneke, Luuk, Robin, Ruben, Sonja en Inger 

 

 

 



 

 

  



 

 


