
Superm(e)(a)n 

 

Dag drie alweer; wat gaat het hard! Althans, voor ons, bij u gaat de tijd natuurlijk véél langzamer. U moet die 

schattige kindertjes met hun engelachtige karakters en Florence Nightingale gedrag al die dagen missen. Wij 

begrijpen dat zoiets pijn doet, maar we houden ze toch nog even! 

Vandaag was het actiefilmdag. Nou, ze hebben zich allemaal van hun beste Bruce Stalone en Halle Jolie kant 

laten zien. Eerlijk gezegd waren wij als leiding verbaasd dat ze niet echt konden vliegen, zulke overtuigende 

actiehelden zijn het. Tijdens het levend koehandel vanmorgen bleken vooral de kinderen van A 

voortreffelijke strategische denkers te zijn. Daar kan de gemiddelde B-er nog wat van leren. Ook tijdens het 

middagspel (levend ganzebord, wij hebben iets met “levend”) was de inzet weer tomeloos. En dat ondanks 

dat het weer niet meezit. Ze blijven maar knallen! Iedereen had vanavond dan ook een stevige trek die we 

met twee all time-favourites (stamppot van rauwe andijvie met kaas én spekjes en profiteroles toe) gestild 

hebben. Vooral kamp A had deze calorieën nodig want zij hebben vanavond dropping! Dat zal weer een 

leuke wandeling worden. Kamp B heeft de avond gevuld met spelletjes als “geen ja, geen nee, geen uh”, 

“hints” en “Weerwolven van Wakkerdam”. Dat laatste spel is nog steeds bezig…. We gaan nog lang niet naar 

huis!! 

Tot morgen, 

Lonneke, Sheila, Ingeborg, Sarah, Danielle, Sonja, Bas, Edwin, Koen, Simon, Henk, Sander, Ruben en Jurgen 

 

 

       

 

Mislukt experiment: 

Aardappels schillen met een WC-

borstel op een boormachine. 

Resultaat: Hele schone aardappels 

met schil. 

Dus: Schillen met het handje. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


