Woensdag

Allemaal van harte gefeliciteerd met de verjaardag van Simon!! Jaja, het wordt al een grote
jongen en u mag daarom zaterdag allemaal even in zijn wang knijpen, Simon en wij hebben
zijn verjaardag vandaag uitgebreid gevierd met ontbijt op bed (voor Simon), uitnodigingen
(van Simon), tractaties (door Simon) en een groot zwemfestijn (met Simon). U merkt het wel,
het feest van vandaag was de verjaardag. Alle kinderen kregen vanmorgen tijdens het ontbijt
een uitnodiging voor Simons feestje van vandaag. In de uitnodiging stond niet wat we gingen
doen, maar iedereen werd op het hart gedrukt om zijn zwembroek mee te nemen. Wat waren
ze verrast toen we bij de Geffense plas aankwamen en bleek dat het feestje samenviel met
de zwemdag. U had de vreugdevolle gezichtjes moeten zien! Na een lange dag op het
strand en in het water bracht de thuiskomst nog een verrassing. Simon had een heus
springkussen geregeld! U begrijpt wel dat dit hem zomogelijk nég populairder maakte. Toen
bleek dat hij als klap op de vuurpijl ook nog voor een suikerspinmachine had gezorgd kreeg
hij echt een koninklijke status onder de kinderen. Ondanks dat had niemand een cadeautje
voor hem meegenomen. Sneu, maar ook wel begrijpelijk. Waarschijnlijk waren zelfs zijn
ouders niet op de hoogte van het feit dat zijn verjaardag vandaag gevierd werd.

De wedstrijd van gisteravond heeft onze planning toch wel enigszins in de war gegooid.
Daarom is de casino-avond van kamp B geschrapt; in plaats daarvan doet kamp B nu levend
Cluedo in het bos. Kamp A heeft wel gewoon als gepland kampvuur gehad. Een mooie fik
met een spannend verhaal van Ingeborg, wat wil een kind nog meer.

Morgen is het alweer tijd voor het éénnalaatste feest. Ik voel een kleine prijsvraag
aankomen. Welk feest gaan we morgen vieren? Mail het even naar kampzmeer@mail.com.
De winnaar kan naast eeuwige roem een leuke prijs tegemoet zien. |k waarschuw nu alvast,
over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. We zijn benieuwd naar uw inbreng.

Tot morgen, en denk aan ons als u op uw werk zit en wij met dertig graden buiten moeten
zijn. Het leven van een vrijwilliger gaat niet over rozen.....
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