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In een kamphuis in het mooie Ermelo
Zit een kamp dat maar blijft zingen over Ko,
Waar ze alle dagen keten,
Sla en pannenkoeken eten,
Ach, alleen het slapen is er maar zozo.

Verder vullen ze hun dagen met jolijt,
Tijdens spellen is er een gezonde strijd,
Die echt iedereen wil winnen
Want wie wint die is dan binnen,
En die wordt dan met een mooi kado verblijd

En als ieder jaar was er weer veel corvee,
Echt voor niemand leuk, maar ja, je zit ermee,
Want als je het schoon wil houen
En je hebt gebrek aan vrouwen
Moet je af en toe toch poetsen, soms voor twee

Het thema van dit jaar was ruimtereis
Wie zoiets bedenkt die is toch echt niet wijs
Met die gekke gladde pakken
Ach, je zweette je de takke
En ook lekker kleurig met alleen maar grijs

Maar ook dit jaar waren jullie weer okee,
Dus gaan jullie volgend jaar pleaseplease weer mee,
Want al kunnen wij soms zeuren
Van: Houdt toch dicht die deuren!
Zonder jullie op een kamp: Een slecht idee!

Nog een keer op kamp is onze wens
Wij zijn echt jullie allergrootste fans
Dus tot volgend jaar in Geffen
Het klinkt lang maar ’t is maar effe
Dus tot volgend jaar bij de Belgische grens


