
De grote trek 

Sorrysorrysorry, we zijn een beetje laat. Maar, met een goede reden. Vanavond 

werd (of eigenlijk wordt) een vast onderdeel van de kampweek gevierd: De 

dropping. En dan is de hele avond gevuld met heen en weer rijden met gillende, zingende, 

wagenzieke, geblinddoekte kinderen. Leuk hoor, het kost alleen zoveel tijd.  

Natuurlijk zijn we niet hele dag bezig geweest met de dropping. Er moest ook nog in het bos gespeeld 

worden. Vandaag boskwartet en hyena-das-slang (water-spons-vuur, maar dan anders). En voor 

kamp B het ingewikkelde Spel-Zonder-Uitleg. De regels zijn niet zo moeilijk maar toch loopt het spel 

altijd in het honderd. De middag hebben wij gevuld met Bingo. Jaja, je moet op tijd beginnen  met 

oefenen voor je oude dag! Er zijn een aantal mooie prijzen gewonnen, let u maar op bij de bus 

zaterdag. 

De dropping gaat vandaag niet alleen ons tijd kosten. Kamp B is in twee delen gedropt en één van de 

groepen wilde graag echt ver gedropt worden. Nou, dat is gelukt. Hemelsbreed zo’n 12 kilometer. Als 

alles goed gaat duurt het minimaal 2,5 uur, maar het gaat niet goed….. Viavia hebben we zojuist 

vernomen dat ze een potje met vet richting België hebben. Als het meezit zien zij het morgenochtend 

licht worden. Uurtje uitslapen dan maar! 

Tot morgen maar weer (of tot straks eigenlijk). 

De overgebleven leiding……… 

 

 



 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


