
Dinsdag

Daar zijn we weer!!!

En in een uitstekend humeur, en waarom dat is denk ik wel te begrijpen. Maar goed, we beginnen bij het begin. Vandaag hebben we koninginnedag gevierd en dat

was een succes. Vanochtend heeft A (na het Wilhelmus) sportochtend gehad en heeft kamp B boskwartet gedaan. Na de lunch hebben we de rollen omgekeerd en heeft

A het Koninkrijksspel gespeeld en heeft B op het kampterrein het koninklijk bezoek vorm gegeven. Tijdens dit spel werd van de deelnemers gevraagd een koninginnedag

te organiseren waarna de leiding als koninklijke familie de spelletjes bekeek (en er af en toe aan meedeed). 's Avonds hebben we pannenkoeken gegeten waarna

iedereen zich voorbereid heeft op het klapstuk van de dag: De halve finale tegen Uruguay. Nou ja, allemaal? Een klein groepje bleef zich dapper verzetten en heeft

alsnog meegedaan aan Crea Bea. En als ik zeg klein groepje dan bedoel ik dat ook; ze waren met vijf (5) personen. Gelukkig is er altijd wel iemand van de leiding die

ook niet van voetbal houdt…..In ieder geval zijn Levend Cluedo en het avondje film kijken komen te vervallen; in plaats daarvan hebben we dus collectief op een groot

scherm de wedstrijd bekeken. Dat was spannend. Uiteindelijk dacht iedereen dat een fluitsignaal van de scheidsrechter het einde van de wedstrijd aangaf, maar dat

was niet zo. Ondanks dat doken ze collectief in het badje. Doen ze dat thuis ook? 

Vanavond gaat kamp B de dropping van gisteren inhalen. We zijn benieuwd hoe laat ze thuis zijn……. Maar dat hoort u morgen.

Groeten uit een (nog lang onrustige) Geffense Berg in Geffen.















Potje voetbal kijken





EN ZO HEBBEN WE DE OVERWINNING GEVIERD


