
 

 

Kamp  

Zaterdag: Wintersport 

 

Jawel,  we zijn weer onderweg! Elk jaar zijn wij er zelf ook weer 

verbaasd over, maar we hebben het weer voor elkaar gekregen. 

Zoals u vanmiddag tijdens het uitzwaaien allemaal hebt kunnen zien 

vertrokken wij vandaag naar de wintersport. Nou, gesneeuwd heeft 

het niet, maar verder was het toch bepaald winters te noemen. Toch 

fijn als de weergoden zich aan het thema houden! We hebben na 

een voorspoedige reis (wel een paar kilometer file, maar ook dat 

hoort bij vakantie), Bergeijk bereikt waarna we de eerste dag vooral 

aan kennismaken besteed hebben. Dat valt toch elk jaar weer tegen. 

60 nieuwe namen leren, maar we vormen nu toch al echt een team. 

Vanavond hebben we na een overheerlijke Chicken Tonight maaltijd 

eerst de jaarlijkse kampdoop gehouden (zie de foto aan het einde). 

Vanavond hebben we twee bosspellen gespeeld. Eerst met A en B 

samen douanespel en daarna met B het zaklampenspel. Op dit 

moment is het even rustig maar we verwachten op korte termijn de 

eerste uitbrekers. Het zal wel laat worden, maar dat hoort u morgen 

wel. 

 

Ingeborg, Daniëlle, Siegert, Simon, Bas 

(vandaag 29 geworden, hoera!), Maartje, 

Evelien, Lennart, Edwin, Lonneke, Henk, 

Sonja en Jurgen 

 

 

 

 

                                  https://twitter.com/#!/KampZoetermeer 

https://twitter.com/#!/KampZoetermeer


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


