
Stilte voor de storm !  

 

Lieve zenuwachtige kampkinderen, kampouders en kampvrinden, 

Nooit geweten dat vlinders zo veel geluid kunnen maken. 

Dat wisten wij niet omdat er op het kampterrein altijd een monotoon gegil van kampkinderen te 

horen is. Nu is het nog stil …. heel stil …….. te stil …….. veel te stil. 

Maar niet voor lang. Nog 1 nachtje goed slapen en dan breekt het jaarlijkse kampfeest los. 

Morgenochtend nog 1 keer een klein ontbijt met z’n 12en en dan zijn we met de lunch weer met 68 

man, zoals het hoort. 

Vandaag heeft de kampleiding keihard gewerkt en echt heel heel heel veel voorbereid. 

Partytenten-terrein is opgebouwd (het bovenzeil vergeten is onhandig maar wij zijn heel creabea), 

zwemparadijs is ingericht, slaapzalen zijn ingedeeld en muggenproof gemaakt en onze geheime 

drive-thru-machine is opgebouwd en getest. Daverend succes verwachten wij, 

En niet onbelangrijk … de leidinghoek is geclaimd en sfeervol ingericht. We zijn hem nu aan het 

testen (de heater ontbreekt nog). 

Maandagochtend staan we zoals we gewend zijn vroeg op om de laatste i-tjes te voorzien van 

puntjes. 

Ed gaat eerst op pad voor ons volautomatische gerobotiseerde veeg-schrob-poets-polish-machine. 

Daarna op pad voor dat ene geweldig grote enorm leuke bijzondere spannende ….. laat ook maar …. 

Jullie zien het wel. 

Verder bouwen we nog onze Corona-rotonde op zodat alle kampkinderen veilig en wel aan de 

kampleiding overgedragen kunnen worden.  

Nu voor ons nog een klein glaasje fris en dan vroeg naar bed (NOT) (benieuwd wie er vanavond 

uitbreekt?). 

 

Helaas hebben we niet alleen maar goed nieuws.  

Dit kampjaar zal kampleiding Ruben heel onverwacht niet mee op kamp zijn. 

Zijn gezondheidsklachten zorgen er voor dat hij helaas niet aan de voorgeschreven Corona-protocol-

checklist voldoet. We gaan Ruben heel erg missen (wie gaat nu de mars lopen?). 

 

Voor nu lekker slapen en morgen met gierende banden 

naar Gemert 

 

Groetjes  

Sonja, Ed, Nynke, Danielle, Lonneke, Vogel, Jeffrey, Henk 

Tom, Annick, Koen, Simon en toch ook een beetje Ruben. 

 

PS. We missen jullie (de afwas staat er nog).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie weet wat dit is krijgt een ontbijt op bed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


