High Noon

We hebben vaak mooi weer op kamp. Maar niet altijd helaas. Het zal in
Zoetermeer misschien niet heel anders geweest zijn maar hier kwam de hele
ochtend en een deel van de middag de regen met bakken uit de hemel. Maar we
moeten eerlijk zijn, eigenlijk was het niet eens zo vervelend. We konden daardoor vanmorgen lekker rustig
aan doen. Heerlijk hoor, zeker als de vermoeidheid toe gaat slaan. En dat doet hij, niet alleen bij de
kinderen. Rustig aan dus. Ontspannen ontbijten, beetje zingen, knutselen en spelletjes doen. En corveeén
natuurlijk. Dat is trouwens wel een interessant puntje. Als we uw kinderen mogen geloven wonen zij bijna
zonder uitzondering in Hotel Des Indes en hoeven ze niks te doen. Gisteravond is aan een jongen van 16
uitgelegd dat je een glas eerst moet afwassen voor je het afdroogt, dat het handig is om het droge glas
niet tussen de vuile glazen te zetten maar in de kast en als je het in de kast zet dat het dan niet per sé een
goed idee is om tegen het glas te drukken om ruimte te maken. Dat kan reden voor de andere glazen zijn
om er dan maar uit te vallen. Zo leer je nog eens wat.... Morgen behandelen we reinigen van het
aanrecht....

Vanavond zijn ze trouwens gedropt. Een kamp kan niet zonder natuurlijk
maar geen idee hoe laat het wordt. Het wordt een lange nacht.....

Tot morgen!
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https://youtu.be/ZHg2kswPiz4
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