
 

 

Maverick 

 

Kent u dat? Een hele dag rekening houden met de buien die beloofd zijn terwijl 

de eerste druppels pas in de avond vallen? Nou, dat hadden we vandaag kunnen 

doen, maar gelukkig hebben we dat niet gedaan. Sterker nog, we hebben het lot 

getart en zijn gewoon gaan zwemmen vandaag. Dat is lef hè?  

Een zwembad vinden is trouwens niet eenvoudig hier. Na lang zoeken zijn we in Hemelrijk geëindigd. 

Hemelrijk is eigenlijk een klein attractiepark met een zwemplas erbij. Het was even de vraag of deze 

locatie binnen het budget paste maar na een keiharde onderhandeling door Sonja en Edwin lukte het om 

tegen het gewenste bedrag binnen te komen. Over de nazorg voor de medewerker maken wij ons niet te 

druk…. Toen we eenmaal binnen kwamen konden we los. Waterfietsen, klimmen, van de waterglijbaan, 

een kleine achtbaan…… En o ja, ook nog zwemmen. Het was een heerlijke dag. Bij thuiskomst begonnen 

we met buiten eten maar dat was een beetje teveel van het goede. Je kunt ook te ver gaan. Halverwege 

de wraps moesten we halsoverkop naar binnen rennen met ons bord in onze handen.  

Vanavond heeft kamp A Brave gekeken, Kamp B heeft vanavond 

casinoavond. Benieuwd wat ze winnen…. 

 

Tot morgen! Wij gaan nog even door……    

 

Groetjes uit het Wilde Oosten. 
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