
 

 

Tombstone 

Het is leuk om te zien dat gedurende de kampweek de kampen A en B steeds 

meer in elkaar schuiven. Niet dat ze alles samendoen, dat zeker niet, maar je 

merkt dat in de vrije tijd alles steeds beter met elkaar mengt. Om de één of 

andere reden durven de kinderen na een paar dagen meer met elkaar op te 

trekken waardoor er steeds meer eenheid ontstaat. Vanavond leidde dat een 

potje voetbal van 35 jongens van alle leeftijden tegen 30 meisjes en vijf man leiding. Het kost een paar 

enkels maar dat is het allemaal waard. Geen idee wat de uitslag was trouwens, dat doet er dan weer 

minder toe. 

Vandaag was sowieso een leuke dag die vrijwel alles van een goede kampdag combineerde. Wentelteefjes, 

watergevecht, bosspel, hooghouden, dansen, corvee, eten waar je trek in hebt, tafelvoetbal, tafeltennis 

rond de tafel, levend Catan, het kon echt niet op. Eigenlijk miste er nog maar één ding dat kamp compleet 

maakt: de bonte avond! Maar daarvoor was het tocht te vroeg. Dat komt morgen…… 

Wij gaan ons voorbereiden op de apotheose! Tot morgen. 

De leiding 

 

 

 

 

 

 

https://www.kampzoetermeer.nl/ci/Weekplanning%202017%20compleet.pdf


     

     

     

     

     

     

    

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



   

 

 

 



 

 

 


