
 

De allerlaatste… 
 
Lieve lezers, we zijn alweer aangekomen bij de laatste kampmail van 2025.  
 
Vanochtend begon de dag niet al te best met miezer, dus geen ochtendgym vandaag. Dit 
resulteerde in een fantastisch idee van de leiding om alvast de koffers van de kids te 
laten inpakken, hoe vroeger hoe beter :). Na het verslinden van een paar boterhammen 
en het maken van de lupa’s (lees: lunchpakketje) was het de hoogste tijd voor ons 
jaarlijkse uitje naar het dorp. En vandaag werd er een heuse vossenjacht gehouden. Een 
echte kampklassieker, maar eentje die we al een hele tijd niet meer hadden gedaan. De 
groepjes moesten op zoek naar Freek Vonk, stratenmaker Ruben, krokodillentemmer 
Britt en Boef Luuk. 
 
Daarna was het tijd voor het meest geliefde onderdeel van het dorp; al het geld 
spenderen aan snoep! De kleine A werd door de leiding begeleid naar de kruidvat, hema 
en de action. De oudere A en de B kids mochten zelf  het centrum verkennen, dat 
betekent natuurlijk dat de jumbo werd geplunderd voor frikandelbroodjes. Zoals elk jaar 
sloten we onze verkenningstocht door het dorp af met een overheerlijk ijsje. Niet alleen 
wij waren enthousiast, er kwamen van blijdschap zelfs 4 koeien vanuit het weiland, het 
centrum van Ommen inrennen. Leiding quote;’ wat een koortsdroom.’  
 
Toen was het tijd om het haar in de rollers te gooien, de gezichtjes te make-uppen en je 
mooiste outfit uit je tas te trekken. Het was bijna tijd voor het spectakel waar we de hele 
week met smart op hadden gewacht; de bonte avond! Maar eerst moest er natuurlijk 
patat gegeten worden. Wederom een belangrijke kamp traditie die wij in ere moeten 
houden. Daarna als een speer de generale repetitie voor de acts en gaan met die 
banaan! We hadden dit jaar maar liefst acht acts, waaronder een goochelshow, een 
dansvoorstelling en zelfs een datingshow (oelala ;)).  
 
Helaas werd het hierna tijd voor hetgeen waar we zo tegen opzagen…  het afscheid van 
de laatstejaars. Tranen zijn gelaten, maar vooral enorm veel mooie en hilarische 
herinneringen zijn gedeeld. Simeon, Lieke, Lizz, Sofie, Sterre, Jens en Christel, we gaan 
jullie missen! <3  
 
Maar lang hebben we gelukkig niet getreurd, het was tijd voor een feestje! De muziek 
ging op standje max, de glowsticks werden uit de kast getrokken en de dansvloer was 
geopend. We hebben de sterren van de hemel gedanst en de longen uit ons lijf 
geschreeuwd met ‘let it go’ van Frozen. Een heerlijke afsluiter van een fantastische 
week. 
 
Al met al hebben wij een onvergetelijke week gehad en hebben wij enorm van iedereen 
genoten. We hebben met z’n allen keihard gelachen, gedanst, gezwommen, ge-
ochtendgymd, gegild, gewandeld, (soms ook) gehuild, (niet altijd) geluisterd, 
(weinig) geslapen, gepraat, geschommeld, heel veel spellen gespeeld en natuurlijk 
vooral niet uitgebroken ;).  
 



 

Terwijl we deze mail schrijven proberen de jongens van kamp B ongezien het 
gebouw uit te sneaken. Dus wij gaan er snel vandoor want wordt nog een lange 
avond…  
 
Lieve lezers, dank jullie wel voor het trouw lezen van onze mails. We hopen dat jullie net 
zo genoten hebben van de kampmails als wij van de kampweek. Wij maken morgen 
ochtend nog even het hele kampgebouw schoon, en daarna komen wij richting het oude 
vertrouwde zoetermeer.  
 
Tot morgen/tot volgend jaar!  
 
Voor de allerlaatste keer héééél veel liefs,  
Inge, Luuk, Lisanne, Daan, Robin, Sonja, Mika, Ruben, Annick, Tessa, Britt, Jeff en Inger 
  

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


