BYOB (nee, niet die!)

Na lang wachten was het vandaag eindelijk zo ver: zwemmen! Afgelopen dagen
werden de verschillende weerapps eindeloos bestudeerd om zeker te zijn dat we de
juiste dag uitgekozen hadden. We kunnen gelukkig zeggen dat het manifesteren uit de
mail van gister heeft geholpen! Het was prima weer om te zwemmen: ongeveer 24
graden, af en toe bewolkt, af en toe zon. Dit betekende in ieder geval geen verbrande
kinderen! Kamp A heeft heel de dag gezwommen (lees: een fabriek in moddertaarten
gestart) in het meer en gespeeld in de speeltuin terwijl B vooral de binnenkant van hun
oogleden en het restaurantje hebben gezien. Al met al, toen al een ontzettend
geslaagde dag.

De (langverwachte) terugkomst van de zon moest natuurlijk goed gevierd worden door
middel van een feestmaal namelijk een BYOB, wat uiteraard staat voor ‘build your own
burger’. De kinderen konden hun burger beleggen met alles wat ze lekker vonden en
mochten zitten waar ze wilden. De meesten (vooral van A) kozen ervoor om midden op
het veld te zitten terwijl een klein deel het toch praktischer vond om gewoon aan een
tafel te eten. Als afsluiter kregen ze een heerlijk toetje, die ze ook zelf samen mochten
stellen, namelijk schepijs met allerlei extra’s. Geen zorgen, de afgelopen dagen hebben
jullie kinderen ook echt wel groenten enzo gegeten maar dit is toch minder leuk om te
benoemen.

De avond werd door kamp A afgesloten met een potje levend Ubongo. Een erg leuk spel
maar toch lastiger wanneer de zon bijna onder is en er bij elk bekertje gecheckt moest
worden welke kleur het nou echt had. Leerpuntje voor de leiding! Kamp B is nog voor de
laatste keer naar het bos vertrokken om hier de moord op de gorilla op te lossen in een
spannend potje levend Cluedo. Hopelijk betekent dit dat het gorillapak hierna dus echt
aan de wilgen gehangen kan worden en deze niet nog plotseling ergens opduikt de
komende dagen. Hierna heeft kamp B ook nog het zaklampenspel gespeeld. De ervaren
kampganger weet dat dit een spel is dat eigenlijk altijd op de eerste avond gespeeld
wordt. Helaas mogen we ‘s avonds eigenlijk het bos niet meer in en daarom leek het ons
niet slim om dit de eerste avond al meteen te riskeren. Nu het einde van de week begint
te naderen en we niet meer van plan zijn naar het bos te gaan, hebben we niet meer
zoveel te verliezen ).

Terwijlik dit typ is bijna heel kamp A uitgebroken. Dus ook de allerkleinste! Ze vinden het
allemaal maar fantastisch en denken aan niets anders de hele dag. Vanaf het ontbijt
worden de eerste plannen al gesmeed en de vluchtroutes gekozen. Het zou ons dus
niets verbazen als ze dit op vakantie of thuis ook nog eens willen proberen. In dat geval,
onze excuses! Bij tips voor leuke uitbraakstraffen kunnen jullie altijd contact met ons
opnemen en verwijs ik je graag door naar de nummers “We hebben poep aan de wielen
van de trein gesmeerd” en “Co van de knopjesfabriek”. Beide hebben een leuk dansje en
blijven dagen in je hoofd zitten. Mocht jullie kind dit thuis ineens zingen dan weet je dus
ook dat het waarschijnlijk door ons komt. Hiervoor nogmaals excuses!

Morgen zal de mail misschien wat chaotischer zijn dan je van ons gewend bent
aangezien we dan tussendoor nog druk aan het feesten zijn op de bonte avond! Helaas



betekent dit alweer het einde van de week dus lopen we nog niet graag op de
zaken vooruit. Tot morgen!

Liefs,
Inge, Luuk, Lisanne, Daan, Robin, Sonja, Mika, Ruben, Annick, Inger, Britt, Jeff en Tessa

Je had erbij moeten zijn - Een kleine greep uit de twijfelachtig hilarische zinsnede
die jullie kinderen op een dag uitkramen.

Wij (lees: de leiding) moeten toegeven dat we zelf eigenlijk van vermoeidheid ook niet
meer door hebben of een zin nou vreemd is/niet logisch en onderhand ook een beetje
onsamenhangende verhalen beginnen uit te kramen. Dus vandaag hebben we maar 1
quote die deze staat van zijn naar ons idee toch redelijk goed beschrijft, namelijk:

“lk heb mijn snorkel meegenomen om beter te zien, maar dan kan ik ineens zo moeilijk
ademen”
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