
 

Hé pannenkoek! 
 
Aangezien de laatste groep pas om 05:30 uur thuis was, besloten we met z’n 
allen maar even een uurtje langer te blijven liggen. Ook werd de ochtendgymnastiek 
omgeruild voor een kleine stretchsessie om de stijve spieren een beetje los te krijgen. 
Vandaag was het dan eindelijk zo ver: levend stratego en vlaggenroof stonden op de 
planning voor A en B samen! We weten wel meteen waarom we dit spel eigenlijk altijd 
aan het begin van de week spelen want de meeste kids waren niet vooruit te branden. 
Het was dus een iets minder fanatieke variant maar zeker niet minder leuk. 
Het potje 10 tellen in de rimboe werd vroegtijdig afgekapt vanwege een plotselinge 
stortbui en veranderde in een korte sprint richting het kampgebouw. We waren gelukkig 
net voor de piek binnen, wat ook punten voor het klassement op zou moeten leveren! 
 
Na de lunch, die helaas weer binnen moest vanwege het weer (de akoestiek hierbinnen 
is om te janken), was het tijd voor de sponsoractiviteit! We gingen bowlen :)  
Gelukkig is er in Lemele een bowlingcenter met maar liefst 4 banen dus dit betekende 
dat wij het gehele centrum voor 2 uur af hadden gehuurd. We kunnen nu liegen en 
zeggen dat jullie wonderkinderen echte talenten zijn maar wij vertellen liever de 
waarheid. Zelfs met hekjes wisten een aantal de bal direct in de goot te gooien en ook 
was het publiek achter de gooier niet altijd veilig. Ze vonden het in ieder geval erg leuk 
en daar gaat het om. Bij deze dan ook erg bedankt voor jullie donaties!! 
 
De middagrust moesten we jammer genoeg overslaan vanwege de activiteit maar 
gelukkig hadden de kinderen hierna nog even de tijd om de ogen te sluiten, of naja, 
snoep te eten op hun bed. We hadden hen van tevoren al gewaarschuwd om niet te veel 
te eten want er stonden pannenkoeken op het menu! De kookstaf heeft de hele middag 
in de keuken gestaan om voor iedereen zoveel pannenkoeken te bakken als dat de 
kinderen op konden. In totaal waren dit bijna 300 pannenkoeken. Wow. 
 
Volledig voldaan gingen we verder met het avondprogramma. Op de planning stond een 
oude bekende namelijk het reporterspel! De nachtmerrie van bijna elke leiding… Maar 
aangezien wij natuurlijk alles over hebben voor jullie kinders, werden de verkleedkleren 
weer uit de kast getrokken en de stukjes ingestudeerd. Kamp A heeft een eigen krant 
gemaakt waarin zij alles beschreven wat er gebeurde rond het kampgebouw terwijl 
kamp B dit vertolkte door middel van juice kanalen, TikToks, podcasts en welk medium 
deze generatie allemaal nog meer gebruikt… wij leren er gelukkig ook weer wat van.  
 
Vanavond gaan we lekker vroeg naar bed want morgen gaan we dan eindelijk zwemmen! 
We hopen dat de weerapps snel nog wat meer zon gaan voorspellen, maar wij zijn het 
vast aan het manifesteren. Dat is blijkbaar tegenwoordig ook een ding. Als het maar 
werkt! 
Er mag straks dus ook niet uitgebroken worden maar we zijn benieuwd of hier ook echt 
naar geluisterd wordt. Wij hopen het maar want voor ons als leiding was het ook een 
korte nacht. Tot morgen! 
 
Groetjes, 
Luuk, Ruben, Inge, Britt, Tessa, Lisanne, Daan, Son, Robin, Inger, Annick, Jeff en Mika 



 

 
Je had erbij moeten zijn - Een kleine greep uit de twijfelachtig hilarische zinsnede 
die jullie kinderen op een dag uitkramen. 
 
De dropping betekent moeie kinderen en hierdoor nog betere oneliners! 
 
“Dauwtrappen kan ik de rest van m’n leven nog” 
 
“We kunnen dadelijk niet meer zeggen tegen de politie dat we een avondwandeling 
doen, we moeten zeggen een ochtendwandeling” 
 
Gesprek over dat er naast koemelk ook schapenmelk en geitenmelk is. “Maar kan je 
dan ook een kip melken”, “Een kip geeft geen melk” 
 
“The sop is not sopping” – een leiding tijdens het vullen van de afwasteilen. 
 
“Ik ben niet moe, ik wil gewoon even mijn hoofd rusten” 
 
Kind 1: “Ik groei heel snel bij m’n voeten” 
Kind 2: “Ik groei heel snel bij m’n buik” 
 
Kind: “Was je partijdig Jeffrey?” 
Jeff: “Ik ga deze antwoord niet bevragen” 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


