
 

De slag bij Lemele 
 
Vanochtend werd uw kroost niet wakker gemaakt met muziek uit de box en 
pannendeksels, maar met het getik van regen op het raam en gedonder in de verte. 
Helaas viel hierdoor de ochtendgymnastiek in het water en konden we de kinderen 
ietsje langer laten liggen (lees: het was 8:15 uur toen we de A-kinderen hoorden, dus tot 
zover het uitslapen na de vermoeiende dropping). Morgen een nieuwe kans want 
vanavond loopt B de dropping. We zijn benieuwd of ze voor het ontbijt thuis zijn.  
 
Over het ontbijt gesproken, gisteren heeft kamp B het ontbijtspel gespeeld. Een spel 
waarbij er hard gestreden moest worden voor een lekker ontbijtje. Nou, lekker… een 
aantal kampkinderen werden vanochtend verrast met een ‘mystery item’. Sommige 
kregen een overheerlijke turn around bitch (lees: wentelteefje) voorgeschoteld, terwijl 
sommige zich moesten wagen aan koffiefilterprut. Dat soort leedvermaak is een heerlijk 
begin van de ochtend als je het ons vraagt! 
 
Nadat het eindelijk wat droger was, begonnen we met heel het kamp aan Levend 
Ganzenbord. Inmiddels toch wel een klassieker waarbij de groepjes in complete chaos 
over het terrein rennen en opdrachten uitvoeren om bij nummer 63 te belanden. Helaas 
waren een paar groepjes de sjaak en moesten ze terug naar start toen ze al helemaal bij 
61 waren, helaas pindakaas.  
 
Na de middagrust, konden de kids zich weer uitleven in het winkeltje. De meegegeven 
centen zijn waarschijnlijk al helemaal op. Gelukkig wordt er volop genoten van alle 
chocolade en lekkernijen om vervolgens de hele avond te klagen over buikpijn. 
 
Toen was het toch echt weer tijd om de handen uit de mouwen te steken met een 
levendig potje Qwixx voor kamp A, en Party&Co voor kamp B. Om nog even alle energie 
eruit te gooien sloten we de middag af met blokjesroof.  Dit keer met maar 5 huilende 
kinderen. Hier zit vooruitgang in! 
 
Tijdens het avondeten werd het chaos en startte er een ‘spontaan’ watergevecht tussen 
leiding en kind. Het eindigde in een stuk of 50 zeiknatte kinderen en een gesneuveld 
glas. Dit alles hebben ze moeten doorstaan om vervolgens hun bordje en bestek af te 
moeten wassen in de chaos.  
 
Het is aardig laat nu we deze mail schrijven. Dus het grote onderwerp bij de leiding 
vanavond was de titel van deze mail en de verdwenen pedaalemmerzakken. We waren 
opzoek naar een titel die iets zegt over zowel het grote watergevecht als de droppings 
van kamp A en B. Na lang nadenken hebben we toch maar, tegen onze principes in 
geprobeerd om de hulp van ChatGPT, dit leverde voor ons helaas niets op. ‘En de 
pedaalemmerzakken?’ vraagt u zich vast af. Die waren plotseling verdwenen tijdens het 
plee-corveeën en deze situatie resulteerde in een uur lang schaterlach. Zo ziet u; alles 
blijkt een stuk grappiger na een aantal dagen geen slaap. 
 
 
 



 

 
Je had erbij moeten zijn - Een kleine greep uit de twijfelachtig hilarische zinsnede 
die jullie kinderen op een dag uitkramen. 
 
Dag 3 van de rubriek en het zijn er vandaag iets minder dan gister helaas. Of de kinderen 
nou echt slimmere opmerkingen maken of dat ze doorhebben dat de quotes in de mail 
komen weten we niet zeker. 
 
‘’Ik wil zeker wel kaas, want zonder kaas kan je echt niet leven.’  
 
Kind; ‘Ik zou jouw topprioriteit moeten zijn. Er is geen dag dat ik niet aan jou denk.  
 
Leiding 1; ‘Bij de eerste de beste scheet zit de halve groep hier tegen het plafond.’ 
Leiding 2; ‘Inclusief jijzelf?’ 
Leiding 1; ‘Zeker weten.’ 
 
Lieve lezers bedankt voor jullie aandacht, de meeste van ons gaan nu heerlijk slapen. 
Kamp B + leiding zal daarentegen nog even geduld moeten hebben voor ze hun bed in 
mogen duiken. ETA voor de kamp B dropping staat nu op 5:30…  
 
Tot morgen! 
 
Nogmaals regenachtige groetjes, 
 
Robin, Sonja, Ruben, Annick, Britt, Tessa, Jeffrey, Lisanne, Daan, Inge, Mika, Luuk en 
Inger 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


