
 

Het gezelschap is eindelijk compleet! 
 
Goedemorgen! Of goedenacht voor de mede-nachtbrakers onder ons. Vandaag 
begon op geheel unieke wijze (not) met de favoriete activiteit van de pubers van kamp B 
(absolutely not), namelijk ochtendgymnastiek.  Dit is natuurlijk wel het moment om de 
nachtelijke escapades uitgebreid te bespreken en hier zo groots mogelijk over te 
vertellen. Om eerlijk te zijn geven we ze in dit geval geen ongelijk en we vertellen graag 
waarom!  
 
Zoals al verwacht besloten er een aantal jongens van kamp B uit te breken en werden 
deze buiten op het natte veld aangetroFen. Bij uitbreken hoort straf en vandaag nam de 
leiding dit erg serieus. Son trok hier speciaal haar zwarte toga voor aan (we weten niet 
waarom ze deze in haar kast heeft hangen maar soms kan je beter geen vragen stellen) 
en gebruikte een wit servet als bef (ja Ruben, zo heet het echt). Rechter Son was er klaar 
voor. De uitbrekers werden in de zaal gezet zonder enig idee wat er ging gebeuren en 
kregen allemaal een taak. Er was een griFier, openbare aanklager, rechtbanktekenaar en 
natuurlijk een jury (lees: overige leiding). Een verdachte werd aangewezen en er werd 
een ouderejaars uit bed getrokken, want niemand mag terecht staan zonder advocaat. 
De eerste quote uit de rubriek onderaan de mail komt dan ook van de advocaat in 
kwestie ;). 
 
De rechtszaak begon en hoofdverdachte L. Kroon (we weten het, Kroongetuige was 
leuker geweest maar het was voor ons ook laat: gemiste kans!) kreeg te horen van welke 
strafbare feiten hij verdacht werd. Pleidooien werden gehouden, beleid werd gevoerd en 
tussendoor kwamen er steeds meer familieleden (lees: andere kamp B’ers) binnen om 
te zien hoe de zaak verliep. Het uiteindelijke vonnis: kroketten draaien! Oftewel, eerst 
door het natte gras en vervolgens het zand rollen. Rechter Son besloot echter na overleg 
met haar jury dat de verdachte niet de enige dader was en dat er meerdere 
medeplichtigen waren. Wat een wending, hè! Die hadden we nou echt niet aan zien 
komen. De uitbrekers ondergingen moedig, maar niet zonder te zeuren, hun straf en 
gingen vervolgens lekker terug naar bed. 
 
Ook de oudste meiden en jongens van kamp A waren ‘s nachts buiten hun bed te vinden 
en ondergingen hiervoor toepasselijke straFen: kikkeren, bakstenen tellen en natuurlijk 
een optreden van de Indische waterlelies. Ook erg van genoten! 
 
Maar weer even terug naar vandaag.  A en B vertrokken gezamenlijk naar het bos om hier 
vervolgens, gescheiden van elkaar, weer flink punten te sprokkelen voor het 
eindklassement. Kamp A is vanochtend creatief in de weer geweest met bosgolf en 
mocht hun eigen golfbaan ontwerpen. Kamp B ging op expeditie. Een moeilijke puzzel 
op het veld en een aansluitende speurtocht mochten hierbij niet ontbreken, we willen 
graag origineel zijn maar natuurlijk was Daan weer eens verdwaald.  
Kamp A en B vertrokken na de middagrust gezamenlijk naar het bos om hier vervolgens, 
gescheiden van elkaar, weer flink punten te sprokkelen voor het eindklassement. Kamp 
A heeft dit gedaan in de vorm van een puzzeltocht terwijl de B’ers weer flink 
onderhandeld hebben bij levend koehandel.  



 

Ook onze laatste kampleider Inger is vandaag gearriveerd, die kwam als 
geroepen om flink wat kilo’s aardappelen te stampen voor een echte kamp 
klassieker: stamppot gras! Het kroos vond het natuurlijk weer verrukkelijk. 
 
Terwijl we dit typen zijn de oudste meiden van kamp A hagelslagjes uit de hagelslagmix 
aan het sorteren (de favoriete straf van kamp A’ers). En dat nadat ze vanavond de 
befaamde dropping hebben gelopen, die zullen morgen wel uitgeteld zijn. 
 
 
Je had erbij moeten zijn - Een kleine greep uit de twijfelachtig hilarische zinsnede die 
jullie kinderen op een dag uitkramen. 
 
We hebben vandaag extra gelet op de uitspraken van de kinderen dus vandaag zijn het 
er aardig wat! Gesorteerd van oud naar nieuw maar zeker niet op basis van ludiciteit. We 
zijn stiekem erg benieuwd of er ouders zijn die hun kinderen herkennen in de quotes. 
Geniet ervan! 
 
“Ik word wakker gemaakt, dus ik kom mee, op me Cars crocs! Wat krijg ik? STRAF!” 
 
“Dit kan ik niet… of ik heb er gewoon geen zin in” 
 
Leiding: “Overdrijven is ook een vak” 
Kind: “Wel mijn lievelingsvak” 
 
Leiding: “De eerste die me aan zou kijken zou het extra ijsje krijgen” 
Kind: “Ik keek je als eerste aan, maar had mijn ogen dicht” 
 
Leiding: “Als je vraagt dan word je overgeslagen...” 
Kind: “Maar ik smeek” 
 
“Komt kipfilet van de kip?” 
 
“Ik heb helemaal geen ontbijt verdiend, want ik heb 16 keer in de rij gestaan voor een 
wentelteefje. En wat heb ik? GEEN WENTELTEEFJE” – kind tijdens het ontbijtspel 
 
“Mogen we erlangs? We hebben een afspraak met een bosje om de hoek” – uitbrekende 
kinders die een leiding halverwege de trap aantroFen. 
 
Oh, en fantastisch nieuws! Vanaf vandaag zijn we met 13 man leiding aangezien ons 
extra kookstaflid eindelijk is gearriveerd: Inger :) 
 
Daarom wensen we jullie de vriendelijke groetjes, namens ons 13e: 
 
Britt, Sonja, Daan, Ruben, Luuk, Ruben, Inge, Lisanne, JeFrey, Tessa, Annick, Mika en 
Inger 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 


