
 

Na zonneschijn komt regen 

 
Vandaag werden de kinderen op een voor kamp traditionele wijze wakker gemaakt 
namelijk met de welbekende pannendeksels. Dit is op kamp toch eigenlijk wel een 
begrip. Vanaf dag 1 vragen de kinderen al hoopvol of ze echt gewekt worden door het 
geluid van tegen elkaar rammende pannendeksels of dat het een kampmythe is. Zodra 
het moment dan echt daar is, zijn de meesten helaas toch minder enthousiast. Na de 
ochtendgymnastiek, die dit jaar helaas zonder muziek moet in verband met de buren en 
de gasten op de camping, en het ontbijt, maakten de kinderen zich klaar voor het 
dagprogramma. 
 
Kamp A had een thema-ochtend waarbij wonderlijke vogels geknutseld werden onder 
luid gezang op de nummers van favoriete artiest Roxy Dekker. Leuk feitje! Zelfs de 
kleinste kinderen die nog niet kunnen lezen of schrijven kunnen wel zonder gestotter 
haar volledige repertoire opdreunen. Naar onze mening toch ook een belangrijk deel van 
de ontwikkeling van het kind ;) 
 
Kamp B heeft ook een muzikale ochtend gehad waarbij zij de “gouwe ouwes” moesten 
onderscheiden van de “trending hits”, namelijk door het spelen van Levend Hitster! Nog 
een echte kamptraditie: alle bestaande spellen ‘levend’ maken. Na de lunch en een 
welverdiende middagrust vertrokken zowel A als B naar het bos waar A het spel Water 
Vuur Spons speelde en kamp B Boskwartet deed. Deze spellen werden gevolgd door 
misschien toch wel het favoriete spel van zowel de kinderen als de leiding: 10 tellen in 
de rimboe! 

De regels zijn simpel. Eén iemand gaat met gespreide armen staan en roept heel 
hard “10 tellen in de rimboeee” en begint vervolgens af te tellen van 10 naar 1. De 
kinderen (+ enthousiaste leiding (lees: Ruben en Mika)) rent op de persoon in kwestie af, 
roept zijn eigen naam om te laten weten dat ze meedoen en heeft vervolgens nog het 
overgebleven aantal seconden over om zich te verstoppen. Dit process herhaalt zich 
totdat iedereen gevonden is of totdat de zoeker geen secondes meer over heeft. Ik hoor 
jullie denken… MAND. Lang verhaal kort: een veredelde versie van verstoppertje. Erg 
leuk. 
 
Zoals de titel van vandaag al doet vermoeden, eindigde de dag met een langverwachte 
regenbui. De hoop was dan ook dat het wat zou afkoelen op de kamers, zodat wij niet 
meer in een sauna hoeven proberen te slapen. Dit is toch anders gelopen dan verwacht 
en wij moeten ons helaas weer even mentaal voorbereiden op de aankomende warme 
nacht.  
 
De zondagavond staat bij ons altijd in teken van “iets serieus”. Kamp A deed een 
pubquiz met vragen over de Bijbel waar het nieuwe testament toch net wat beter is 
blijven hangen bij de kiddo’s dan het oude testament. Kamp B heeft als serieuze 
activiteit  geprobeerd zich uit een escape room te bevrijden en volgens ons is dat toch 
redelijk goed gelukt. Op een enkel groepje na dan, als de volgende hint je naar Jeffrey 
stuurt die buiten zit, loop je daar natuurlijk stijf langs om vervolgens weer binnen verder 
te gaan zoeken, toch? We hebben ze gelukkig allemaal weer zien rondlopen na een goed 



 

uur de hersens te horen kraken.  Op moment van schrijven ligt een groot deel 
van de meisjes en jongens A al lekker op één oor en de wat ouderen zijn 
‘stilletjes’ aan het uitbreken. Naja, stil kunnen we het niet noemen, want er 
werd flink gestampt op de gang en de houten trap, maarja dat mag de pret voor hen niet 
drukken. Daarnaast wordt kamp B nog even goed bezig gehouden met een potje levend 
qwixx in het bijgebouw en gaat de A leiding toch maar eens op zoek naar die paar kids 
die het gedurfd hebben om weg te sneaken.  
 
Een nieuw schrijversduo vraagt om een nieuwe rubriek. Daarom introduceren wij met 
trots: Je had erbij moeten zijn – een kleine greep uit de twijfelachtig hilarische zinsnede 
die jullie kinderen op een dag uitkramen. 
 
“Ik vind het niet adembenemend. Ik vind het eerder adem afkappend.”  
 
“Inbreken (terug naar binnen rennen na het uitbreken) is wel echt veel erger dan 
uitbreken, want uitbreken mag wel”  
 
Groepje van Daan vindt een hint bij de escape room: “HOPPAA, we hebben… iets (maar 
geen idee wat)”.  
 
Regenachtige groetjes, 
 
Robin, Sonja, Ruben, Annick, Britt, Tessa, Jeffrey, Lisanne, Daan, Inge, Mika en Luuk 
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