
 

DE JUNGLETOUR GAAT VAN START  
 
Goedenavond lieve lezers! We hopen dat jullie niet te hard zijn geschrokken 
door de gorilla die ineens over de parkeerplaats liep en dat jullie het vertrouwen niet zijn 
verloren in ons om ze een week mee te nemen.  Wij vonden het persoonlijk wel 
vermakelijk. De reis zelf verliep helaas iets minder soepel dan gehoopt. Het is al best 
een eind naar het prachtige Lemele maar gelukkig zijn we ondanks een flinke file alsnog 
allemaal veilig aangekomen bij het kampgebouw en kon de kampweek echt beginnen. 
Na het rennen om het beste bed in de kamer te bemachtigen en het opmaken van de 
bedden, begonnen we aan het kennismakingspel. De echte klassiekers zoals 
krantenmep en “kwalluhballuh” (een bal door iemand anders zijn poortje proberen te 
krijgen) konden bij kamp A natuurlijk niet ontbreken. Het werd dan ook direct zichtbaar 
wie de fanatiekelingen onder de kinderen zijn want zelfs dit werd al erg serieus 
genomen. Bij de oudere kids werd er een bingo gespeeld om elkaar echt goed te leren 
kennen. Ik hoor jullie denken, elkaar leren kennen door het spelen van bingo?!? Bij deze 
speciale kampvariant stonden er alleen geen getallen maar persoonlijke kenmerken op 
die ze bij elkaar moesten verzamelen. Na een heuse jungletocht (wat diende als de 
kampdoop), waarbij 1 kind even opnieuw moest omdat de leiding vergeten was om 
foto’s te maken (het is voor ons ook weer even inkomen), kon de week echt beginnen!  
 
Helaas grenst ons kampgebouw direct aan een camping met erg nieuwsgierige 
kampeerders die maar al te graag even komen kijken hoe het hier precies aan toe gaat. 
Ook heeft de eigenaar van het bos plotseling besloten dat we ons hier na het ondergaan 
van de zon niet meer mogen begeven. We hoefden gelukkig alleen maar even aan te 
pappen met de eigenaresse door een eindeloos gesprek te voeren over hoe de bossen 
er tegenwoordig uitzien, of naja er niet uitzien, waarna we toch maar lekker naar het bos 
zijn gegaan. Het is namelijk geen echte kampweek als dag 1 niet begint met het 
douanespel! Het zaklampenspel hebben we om bovengenoemde reden maar even 
achterwege gelaten. Een vroege avond om mee te beginnen is ook wel eens lekker hoor!  
 
Het douanespel heeft ook weer laten zien hoe goed jullie kinderen zijn in het verstoppen 
en meesmokkelen van goederen. We proberen hier niets mee te zeggen hoor maar doe 
hiermee wat je wil :). Een positief dingetje! We zijn erachter dat veel kinderen niet erg 
goed zijn in valsspelen zelfs onder aandringen van een leiding. En onze complimenten 
naar de ouders voor het opvoeden van zulke correcte kinderen! 
 
Ook kenmerkend voor de eerste zaterdag is het eten van Chicken Tonight. Sommigen 
eten het alleen met elke hap een kroepoekje, anderen eten alleen de kip eruit, maar het 
overgrote deel heeft gewoon heerlijk gegeten. Goed om te weten is dat we dit jaar een 
nieuwe kookstaf hebben. Ja, wij vonden het ook even spannend. Gelukkig zijn ze de 
eerste dag door de keuring heen gekomen en heeft jullie kroost, maar ook de leiding, 
hun buik vol gegeten. We kijken nu al uit naar morgen. 
 
Terwijl we dit typen rennen jullie lieverdjes, niet heel stil of onopvallend, over de gang en 
doen wij net alsof wij niks doorhebben. Soms moet je ze ook maar even het idee geven 
dat ze ergens goed in zijn he ;) Gelukkig is het begonnen met regenen dus zullen ze vast 
zo weer binnen zijn en veilig in hun bedje liggen. 



 

Tot morgen!  
 
Liefs, 
 
Jeff, Tessa, Robin, Ruben, Lisanne, Mika, Daan, Sonja, Britt, Inge, Luuk en Annick 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 


